
 

Het verhaal achter welpen 
 

 

1. Het rimboeverhaal 

 

Het rimboeverhaal.. 

 

 

2. Wat zijn welpen 

 

Wolven leven in een groep. Ook de wolven hebben verschillende families. Voor jonge wolven 

hebben we de naam welp. Er zijn nesten met een grijze, rode, bruine, witte of zwarte vacht.  

Deze kleuren gebruiken we ook voor de Welpen in de verschillende nesten in onze eigen 

scoutinggroep. Als je geïnstalleerd wordt, krijg je een driehoek in je eigen kleur van je nest. Dit 

nestteken draag je op de linkermouw. Zo kunnen alle Welpen zien uit welk nest dat je komt. 

In elk nest is een leider en een hulpleider aanwezig. 

 

Bij de Welpenhorde horen ook leiders en leidsters. Zij hebben vaak namen van de volwassen 

dieren in de Rimboe bijvoorbeeld: Akela, Baloe of Bagheera.  

3. Begin en einde van een Horde-opkomst  

 

Elke week ga je op jacht in de Rimboe. Dus beginnen en sluiten we ook op een speciale 

Rimboemanier. 

4. Horderoep (Opening – Sluiting) 

 

Zodra de Wolven voor de raadsrots verzameld waren, gooiden zij hun kop achterover en huilden 

Akela een welkom toe. Zo doen we dat ook als we Horde hebben. Op het moment, dat Akela de 

Horde bij elkaar roept met een luid “Yalahiiii”, wat betekent “Kom laten we gaan jagen”, antwoord 

elke welp met “Hiiiii” dat betekend “Ja, laten wij gaan jagen”, terwijl hij naar de Raadsrots rent 

om Akela te begroeten met een horderoep. 

 

Als Akela het teken geeft (twee maal met de Totem op de grond kloppen), hurken alle Welpen 

neer met elke hand de wijsvinger en de middelvinger op de groen tussen je voeten en de knieën 

naar buiten gericht.  Dus net zoals een Wolf in het echt ook zou gaan zitten. 

 

De Totem 

 

Elke Welpenhorde heeft een totem. Aan deze totem komen alle namen van de welpen te staan als 

deze geïnstalleerd worden. Dit kun je doen door de naam van de Welp middels een leertje of een 

lint aan de Totem te hangen. 

Ook zullen er kamp-/bivakherinneringen aan de Totem gehangen worden, zo kun je altijd de 

bijzondere gebeurtenissen zien die je als Welp(en) hebt meegemaakt. 

 



 

Vervolg Horderoep (Opening – Sluiting) 

 

Dan om Akela te begroeten, roepen alle Welpen: “Akela wij doen ons best!”. Het woordje “best” 

roep dat scherp, kort af en allemaal tegelijk. Op hetzelfde ogenblik springt iedereen met de 

vingers van iedere hand, net als twee wolvenoren, elk aan een kant van je hoofd. 

 

De handen blijven omhoog, terwijl één van de welpen zo hard als hij kan roept: “Djb, djb, djb, 

djb!” dat betekend: “Doe je best!”. Na de vierde djb brengt iedere welp zijn linkerhand omlaag en 

spreidt twee vingers van de rechterhand tot de Welpengroet en roept luid: “Wij dob, dob, dob, 

dob!” dat betekend: ”Wij doen ons best!”     “Woef!”.  Bij “Woef” brengt iedereen zijn 

rechterhand en rechtervoet naar voren als afsluiting van de horderoep. Hierna kan de jacht 

beginnen. 

 

Je kunt natuurlijk ook de opening van de hordebijeenkomst op een andere manier starten, dit doe 

je bijvoorbeeld als je in een ander thema werkt bijvoorbeeld indianen i.p.v. het gebruikelijke 

Junglethema. 

 

Sluiting 

 

Bij de sluiting staan alle Welpen en de leid(st)er(s ) in een kring met de armen gekruist (rechts 

over links) en houden elkaars handen vast. Op een teken roepen ze allemaal: “ Goede Jacht”. 

Hiermee is de Horde afgelopen. 

5. De wet en de belofte 

 

In de wet staan de afspraken die we samen als Welpen geleerd hebben van Baloe de bruine beer. 

Als we geïnstalleerd worden, dan leren we de Welpengroet en ook beloof je (zie de Belofte) je 

dan aan de Welpenwet te houden.  

 

De Welpenwet 

 

Baloe de bruine beer leert de wet aan alle jonge welpen in de Rimboe. In deze Welpenwet staan 

dus de afspraken waar de Welpen zich aan moeten houden. Als de welpen zich dus aan deze wet 

houden, lopen ze geen gevaar in de rimboe.   

 

De Welpenwet: 

 

Een Welp speelt samen met anderen in de Rimboe. 

Hij is eerlijk, vriendelijk, houdt vol en zorgt 

goed voor de natuur. 

 

In de wet staat dat Welpen goed voor de natuur zorgen. Dus zijn we er wel voorzichtig mee. 

Bijvoorbeeld geen takken van bomen te breken of batterijen, glas of plastic achterlaten in de 

natuur. 

 

De Belofte / Installatie  

 



Na een tijdje als nieuwe Welp wordt je officieel opgenomen in de Horde en daar maken we een 

feestje van. Dit feestje noemen we de “installatie”. Dat betekent dat je een echte Welp bent 

geworden. 

 

Bij de installatie geef je de Welpenleid(st)er je linker hand en met de rechterhand maak je de 

Welpengroet. Dan zeg je de belofte. 

 

Iemand de linker hand geven 

 

Lord Baden-Powell is de man die met scouting is begonnen. Toen hij bij een indianenstam was, zag 

hij dat de indianen elkaar de linkerhand gaven. Toen hij vroeg waarom ze dat deden, antwoorden 

de indianen: omdat die hand het dichst bij het hard zit en wij in die hand nooit een wapen dragen.  

Dat vond hij zo’n mooi gebruik, dat hij het voor scouting heeft overgenomen. 

 

De Welpengroet 

 

Je maakt met je rechterhand de Welpengroet.  

Bij de groet zijn de wijsvinger en de middelvinger de beide oren van de wolf, zie gespitst zijn om 

te luisteren. Je zet de duim voor de andere twee vingers, deze zijn de snuit van de wolf.  

Als je elkaar wilt groeten doe dat dan op deze wolvenmanier. 

 

De belofte: 

 

Ik beloof mijn best te doen (met de hulp van God)  

om een goede Welp te zijn.  

Iedereen te helpen waar ik kan  

en mij te houden aan de Welpenwet. 

Jullie kunnen op mij rekenen. 

 

 

 

 


