
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Halloooo weer allemaal ♫, 

 

 

Bijna is het dan (eindelijk) zover!!!! Ons zomerkamp voor 2012 !!!!! Wij 

(de Bevers en de Shanti’s) gaan dan met een gewéldige groep samen 

dit kamp weer beleven! ☺☼ 

 

Kamplocatie: De Slek De Heeg 

Brengen: Bevers + Shanti’s: zaterdag 30 juni, 14.00 uur 

(Op de parkeerplaats van VV De Heeg) 

Ophalen Bevers: maandag 2 juli, 19.00 uur (!!) 

Ophalen Shanti’s: donderdag 5 juli, 15.00 uur 

 

Wij begrijpen heel goed dat een kamp natuurlijk ook vragen bij U kan 

oproepen. Daarom ook nog eens deze informatie, na onze ouder 

meeting. 

Hiermee hopen wij, de staf, om voor het kamp uiteindelijk al uw 

eventuele vragen te beantwoorden. 

 

 

…LEES DIT BOEKJE DUS OP UW GEMAK DOOR!! 

 

 

 



 

Het afscheid nemen: 

 

Om bij het brengen chaos en emotionele taferelen te voorkomen, hebben wij  zoals bekend een 

bepaalde manier om het afscheid, voor u en uw kind, zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

Wanneer u de kinderen op het BIJ DE INGANGSPOORT VAN ONS SCOUTINGGEBOUW DE 

SLEK afzet, geeft u hem / haar een afscheidszoen en laat ze met ons verder het kamp in gaan: 

dit noemen we KISS-AND-GO. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit (een beetje) cru kan overkomen, maar het maakt het voor uw 

kind, voor u en voor ons veel gemakkelijker. Daarom vragen wij u ook begrip te hebben voor 

deze manier van afscheid nemen. 

 

☺ ☺ UITZWAAIEN: KAN NATUURLIJK ÁLTIJD !!!  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons kampthema !  
 

Zoals  jullie weten, staat ditmaal het  kamp helemaal in het teken van “The Magic Time 

Machine !”  Wij zullen uiteraard zorgen voor wat aankleding ! 

 

Tip!!!! uw kind mag zelf natuurlijk ook iets maken of meenemen wat zij of hij leuk vindt voor dit 

kamp !! 



 

    Het eten  (mmmmmmm……☺): 

 

Vanzelfsprekend moeten we op kamp ook iedere dag eten. We zorgen dan ook dat de maagjes 

van onze Bevers en Shanti’s goed gevuld zijn, met de broodnodige vitamientjes en snoepjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Enkele algemene tips.  

 

 Geef AUB GEEN SNOEP mee!!!!  

Op het kamp is een namelijk een SNOEPKRAAM waar ze ZÉLF snoep kunnen kopen!☺ 

 

 Geef de Shanti’s maximaal € 2,50 zakgeld mee.  Bevers: € 1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En wie gaan er mee op ons zomerkamp? 

 

 

 
 

 

Staf Shanti’s : 

Peter Andriessen 

Kim Maas 

Marjo Stevens 

 

 

 

 

Staf Bevers: 

 

Wendy van de Leygraaf 

Danny Dauphin (nieuw staflid☺) 

 

Ook mogen wij tussendoor (weer) rekenen op hulp van andere leden van onze scoutinggroep 

!☺ 

                          ATTENTIE:  

 

Alleen in noodgevallen (!!) 

Zijn we ALTIJD te bereiken op onderstaande nummers: 

 

Peter :  06 - 437 49 836 

Kim:     06 – 484 64 912 

Marjo :  06 - 555 94 232 

 

 

Wendy: 06 - 221 57 596  

 

 

 

 



 

De bagage..☺  /   wát nemen we mee ??  

 

O Liefst een isomatje, anders een luchtbed 

(wel mét pomp svp!)                                

O Slaapzak 

O Knuffel   ! ☺ 

O Kussen met kussensloop en hoeslaken 

O Pyjama en sloffen of slippers 

O Muggenstift met Deet (óók werkzaam tegen teken!) 

O Zonnebrand / Aftersun 

O Een spelletje en/of een boek   

O Toiletspulletjes: een aantal (wegwerp)washandjes, 

handdoek, tandenborstel,tandpasta, zeep,  

haarborstel, kam. 

 O 2 à 3 kleine handdoeken /  

1 grote handdoek 

O 5 paar sokken 

O 5 t-shirts 

O 2 korte en 2 lange broeken 

O 2 truien 

O extra ondergoed!! 

 

O Laarzen/regenkleding 

O Badpak / bikini 

O Pet 

O Vuilniszak voor je vuile was 

O Een kleine rugzak met bidon 

O Zaklamp 
 
 

O        En denk  S.V.P . aan: fatsoenlijke  

wandelschoenen!! !! 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

…. Wat enkele tips m.b.t. inpakken van de  

  tas/ koffer. 

 

 Denk aan een label aan de tas. Schrijf hier de naam van uw kind op. 

 !!!Merk alle kleren goed, ook ondergoed en sokken! 

    Zo heeft u de meeste kans alles terug te krijgen. 

     Het kan gebeuren dat uw kind iets kwijtraakt. We zijn namelijk met een groep kinderen   

en een groep kinderen maken nogal wat rotzooi. Geef daarom zoveel mogelijk oude 

kleren / spullen mee. 

 

 

 Pak de tas SAMEN met uw kind in, zodat zij/hij ervan op de hoogte is wat zij/hij bij zich 

heeft. 

 Pak alles in, in stevige tassen. 

 

 

 

 

 

Tot slot….. nog enkele verzoekjes & opmerkingen van onze kant. 

 

 

 Gebruikt uw kind medicijnen (zie inschrijvingsformulier)?  Geef deze dan, bij het 

brengen op zaterdag, met de gebruiksaanwijzing, aan de staf. 

 

 Wanneer een kind iets echt niet lust, hoeft zij/hij dat niet te eten. Elk kind krijgt aan het 

begin van het kamp 2 ‘lust-ik-ECHT-niet-bonnen’. Deze kunnen ingewisseld worden 

tegen boterhammen wanneer een kind het avondeten niet lust. 

 

 Ons vriendelijk verzoek geen Nintendo’s, gsm’s ed. mee te geven. Deze zullen in beslag 

genomen worden, maar na de afsluiting uiteraard weer teruggegeven worden. 

 

 Heeft u kind last van heimwee? 

Voor bijna alle voorkomende kwaaltjes hebben we een  ‘passend Middeltje’. Als deze niet 

helpen, bellen we uiteraard meteen ! 

…Ga dus zelf niet bellen, DENK MAAR ZO…..GEEN NIEUWS 

IS: GOED NIEUWS!☺ 

 

 En natuurlijk … hebben we  

een (uitgebreide) EHBO-kist bij ons!! 

 

 

 



 

 

 

..TOT DÁN!!!!!! 

 


